OP WEG NAAR PASEN

PASTORALE EENHEID
ST.-MARCUS

VREREN, NEREM, SLUIZEN, DIETS-HEUR, MAL, RUTTEN

Verantwoordelijke uitgever: Josiane Houben, pastoraal coordinator
(houben.josiane@telenet.be - 0478 370318)
https //dekenaattongeren.be/pe-sint- marcus/



VIERINGEN
GOEDE WEEK

Palmzondag 24/03:
10u40 Palmprocessie
11u00 viering met palmwijding (Nerem)

Maandag 25/03:
19u00 biechtviering (O.L.V.-Basiliek)

Witte donderdag 28/03:
19u00 viering (O.L.V.-Basiliek)

Goede vrijdag 29/03:

15u00 Kruisweg (Nerem, Mal, Diets-Heur, Rutten)

19u30 vormseltocht (vertrek St.-Evermaruskapel Rutten)
20u00 kerk Rutten

Stille Zaterdag 30/03:
18ul5inzingen liederen

18u30 ‘Van duisternis naar licht’ (Mal)
21u00 Paaswake (O.L.V.-Basiliek)

Pasen 31/03:
11u00 Paasviering (Nerem)

Paasmaandag 1/04:
9u00 viering (Rutten)



GOEDE WEEK

We gedenken de laatste dagen van Jezus’ leven

Op PALMZONDAG gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Er worden palmtakken gewijd en er is vreugde “we zingen Hosanna”.
De menigte is blij met Jezus. We lezen het lijdensverhaal.

Dan zegt de menigte: “Aan het kruis met Hem!”

Op WITTE DONDERDAG gedenken we de laatste avond voor Jezus’ lijden
en dood. Aan tafel gaf hij zijn vrienden twee tekens om aan Hem te denken.
Hij gaf hen de eucharistie en Hij gaf hen de voetwassing. Hij gaf hen

de opdracht om dit te blijven doen, zo zou Hij voor altijd bij hen zijn.

Op GOEDE VRIJDAG staan we stil bij Jezus’ lijden, zijn dood en
begrafenis. Rond drie uur bidden we de kruisweg. ‘s Avonds houden we
een wake bij het kruis. De jongeren maken een tocht met het Goede
Vrijdag Kruis.

Op STILLE ZATERDAG is het stil. We gedenken Jezus’ verblijf in het
graf. Bij het vallen van de avond komen we samen om “uit te kijken naar
de morgen, om uit te kijken naar het licht” (zie achterzijde).

PASEN! Op zondag vieren we Pasen. De steen is weggerold van het
graf. Hij is niet meer in het graf. Hij leeft. We kunnen Hem ontmoeten, ook
vandaag. Hallelujah! Zalig PASEN!

Vrijdag—



UITNODIGING

Op 30 maart om 18.30 uur in de kerk van MAL.

Bij het vallen van de avond komen we samen om
uit te kijken naar de morgen,
om uit te kijken naar het licht van PASEN.

Het is een bijzondere avond met mooie teksten,
verhalen, liederen, samenzang, gebeden en veel
symboliek.

Jong en oud mag stilstaan bij het mysterie dat ook
ons leven niet uitloopt op de dood,
dat voor eens en altijd de poorten naar het leven
open staan.

Jezus leeft en ook wij mogen leven.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!




